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Kampkrant 2023

Kampkrant Groepskamp 2023 te Borculo

EDITIE ZONDAG	 9 JULI 2023

Zondagochtend vroeg


Deze ochtend.
Was echt super saai. Ik was helemaal lek geprikt door die stomme rot muggen. Totdat ik ging lopen.
Het was ongeveer 7 uur. Toen kwam ik bij de klimtoren en zag een groen bordje.Ik keek er naar en 
las het stukje dat er opstond. Het ging over de medewerkers van de scoutinggroep.Toen zag Inge 
mij ze wenkte dat ik mocht komen. Ik liep naar Inge toe en vertelde dat ik een stukje aan
het lopen was. Toen zei Inge: ''Jij kan ook een stukje met Renske lopen." (Renske is van de 
welpen.) Nadat Renske vertelde dat ze al een hagedis of salamander en een haas of konijn had 
gezien. Toen gingen Renske en ik lopen. Renske kan echt heel hard lachen!
We kwamen bij de kampvuurkuil (die we daarvoor nog niet eerder hadden gezien.) Daar hebben we 

Spreuk van de dag volgens de Scouts: “….je moeder is een plopkoek!……”


Moppentrommel van Thymen

De moppen van de dag is terug! Je leest het goed, de moppen zijn terug. Ik ben slecht in 
moppen bedenken, dus vertel je mop aan mij en ik zet de mop in de krant! Mijn tent is in het 
bos achter de auto's en dan helemaal achteraan. hier zijn al wat moppen die ik al aan mensen 
heb gevraagd:


1: waarom mag een boom niet voetballen? Omdat de boom geschorst is!


2: Wat is het toppunt van lef? in een politie zijn laars plassen en dan vragen hoe hoog het 
water staat! (ik heb hem niet bedacht, hoor!)
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3: wat is het toppunt van nieuwsgierigheid? door het sleutelgat van een glazen deur kijken!


4: Slagroom en Gisteren (een broer en zus) waren voor straf opgesloten op de zolder. 
Slagroom zei: "Ik moet poepen, Gisteren." "Doe dat maar lekker uit het raam anders gaat het 
hier zo stinken," Zei Gisteren. Dat deed Slagroom, maar de poep kwam op het hoofd van een 
man. Die man kwam aan de deur en Zei tegen de moeder: "Er zit poep op mijn hoofd." De 
moeder zei daarna: ''Was het Slagroom?" ''Nee het was Poep!'' Zei de man. ''Was het 
Gisteren?'' Vroeg de moeder. "Nee vandaag!'' Riep de man ''Dan waren het niet mijn 
kinderen." Zei de moeder kalm.
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Liever wit dan rood verbrand


Op een warme Zomerdag, hier heel ver vandaan, ook wel 10 meter het bos in maar dat is ver 
lopen in dit warme weer. waren er welpen die dood gingen van de hitte en verdronken in hun 
eigen zweet. Maar tijdens deze heftige gebeurtenis schoten de welpenleiding hun te hulp. dit 
deden ze aan de hand van hun in te smeren zodat hun pijn niet erger zou worden. Maar omdat ze 

zoveel aan het zweten waren 
zweette ze de eerste laag er al 
weer af. Daarom moest er een 
ander plan komen. We gingen 
ze in plamuren. Zo kwamen ze 
wel mooi in hun natuurlijke 
habitat. AKA clowns. We 
moeten al bijna de foerage in 
schakelen om meer zonnebrand 
te halen, ze kunnen dan ook 
meteen een paar rode neusjes 
mee nemen om het af te 
maken.

Welpen Perikelen

billekoek we waren lekker aan het stoeien totdat, sander mijn slipper pakte 
en mij billenkoekgaf. met de hulp van koen. dit deed zeer. :(
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Drones in the air!!!

Wij gingen als de scouts met drones werken!🪂 🛩 ✈ 🤩 De drones hadden hun eigen wifinetwerk 
waar je met de telefoon of computer op moest inloggen. Ze hadden geen codes op het wifinetwerk 
dus dat was best makkelijk 😥 😃 . (persoonlijk vond ik dat best jammer.😪 ) Toch was het echt heel 
leuk. De drones konden tot wel boven de 20 meter vliegen! Maar dan landden die wel heel hard... 
Als je weet wat scratch is weet je ook hoe dit werkt. Je hebt dus een soort blokken waar opdrachten 
voor de drone op stonden. Die blokken die stonden in categorieën. Bijvoorbeeld landingen, flips, 
opstijgen en nog veel meer. Echt geweldig.
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Ongelimiteerde wijsheden vanuit het leidingteam


Genietend van de omgeving tijdens een volgende reis, denk dan eens hieraan en voel jezelf wijs.

1) Water dat te puur is, bevat geen vissen
2) Duizenden kaarsen kunnen worden aangestoken met de vlam van één, zonder dat deze zijn 
leven verliest.
3) Vasthouden aan woede is zoals het grijpen van een heet kooltje met het doel iemand anders te 
raken.
4) Draag het vlot niet op je rug nadat je de rivier bent overgestoken.
5) Lang is de kilometer voor hij die moe is.

Setarcos zal terugkeren met meer wijsheden

Minstens twee gewonden 
bij mesincident Fourage


Op zondagavond zijn twee Explorerleiding bij de 
fouragetent aangetroffen met een wond in hun vinger. 
De hoofdinspecteur van Detectivebureau Joris, die naar 
dit jaar is gehaald om deze zaak op te lossen, liet het 
volgende los: "Onze hoofdverdachte staat in sommige 
kringen bekend als 'De Hakselaar'. Deze naam komt 
van eerdere misdrijven die met onze verdachte in 
verband zijn gebracht, zoals het tragische einde van 
Irene's stoel en het barbaars vermengen van dubbelvla. 
Wij hebben onze beste mensen er bovenop zitten.” De 
verdachte is vooralsnog niet aangehouden, al is er wel 
een signalement verspreid. "In het geval u iets ziet, 
vragen wij u de verdachte niet zelf te benaderen, maar 
direct contact op te nemen met ons. Detectivebureau 
Joris bedankt u voor uw medewerking" aldus de 
hoofdinspecteur.

Scouts Dag#2


Hallo ik ga vanaf nu elke dag schrijven! Vindt je het niet leuk? PECH!!
Vamorgen komen NIELS en JOOST aan met pan en lepel in onze tent. Onnodig! was net lekker 
aan het slapen. Dan gaan we 4 uur verder.. 3D dingen maken met het meest VERKL.. stomme 
progamma. Daarna gingen we drones progameren dat was wel leuk! En dan het eten..... Sorry 
Richard maar het was niet te vreten!
Hadden nog bouillon blokje, Dus dat is wat ik at! en dan avondspel. Meh... Geen zin om uit te 
leggen maar heb wel gewonnen !!
Slaaplekker en ik hoop dat jullie maar 0,0000000001 sec slaap krijgen! Doei!!
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woohoo de explo's leven ook nog

Toen we zaterdag aan kwamen begonnen we maar met de keuken, die in een hele geweldige staat is 
zoals gewoonlijk. "Wij" hadden geen zin om de keuken stevig op te bouwen vanwege de hitte, dus nu 
zitten we overal behalve de keuken zelf (Het breken van Jesse's stoel is Guido's schuld). Eenmaal 
klaar met het scheve geval kwam Etiënne net op tijd om te helpen met onze boomhut, die in 
tegenstelling tot onze keuken wel rechtop blijft. Het was eerst een goede plek vinden tussen de 
bomen waar we alles op wilde hangen. We besloten om een driehoek te pionieren, en om daar 
dwarsbalken op te knopen. Daar konden dan de tafelbladen op liggen, zodat we een vlak iets hadden 
om op te liggen. Er moest ook nog een zeil gespannen worden, zodat alles droog kon blijven (in het 
vervolg zaten er gaten in dus we moesten alles dicht tapen). Onze bagage ligt ook bij ons, aan ons 
voeteneind. Daar hebben we ook nog wat balken voor bij geknoopt. Toen alles eenmaal hing kregen 
we wel wat opmerkingen; "Niet wat hoger?" "Oh ik had wel hoger verwacht" "Is dat niet heel instabiel" 
"Kijk dan hoe dit erbij staat" en bedankt. Nee maar mensen wilden ons graag helpen de boel te 
verstevigen, en dat was erg gewaardeerd. Wij als miezerige explo's zijn zeer trots op onze creatie, en 
vooral blij dat hij op zijn minst 1 nacht omhoog is gebleven. Vooral na Koen's "duikplank". We 
moesten op de zondag wel onze spullen er weer uit halen, vanwege het zeer heftige "50mm regen", 
wat eindelijk weer was gezakt naar 5mm. Gelukkig waren de tafelbladen wel droog, dus dat is 
positief. Nu is het hopen dat het een hele week omhoog blijft.

Tot het volgende bericht :)

Ziehier de creatie 
van de Explorers en 
oordeel zelf.
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Zondag 9 juli 2076, 20:00 uur, tijdzone: F.O.U.T (fourage-onwaarschijnlijk-unieke-
tijd).                                           

Het is niet een kwestie van ‘of’ het gaat gebeuren, het is een kwestie van ‘wanneer’..  
Maar voor dat we tot de bittere noodzaak van deze berichtgeving komen, eerst het volgende; 
 
Op een zomerkamp worden er vaak meerdere kookvertrekken ingericht om eten te bereiden. Deze plekken 
worden vaak in de volksmond ook wel ‘keukens’ genoemd. Ofwel van het Latijnse woord Cocina, dat keuken 
betekent. Cocina is weer afgeleid van het werkwoord Coquere en dit betekent koken. Maar goed, in een 
keuken kun je behalve ook koken ook bakken, braden, frituren, grillen, pocheren, roerbakken/wokken, smoren, 
stomen en stoven. De naam ‘keuken’ doet de pure rauwe emotie die daar vaak tot uiting komt ontzettend te 
kort, een veel accuratere naam zou zijn fröprògrilbà. Afijn!

Deze ‘keukens’ zijn over het algemeen toch plekken waar allerlei warme emoties loskomen, warme emoties 
die zowel zorgen voor dat stukje liefde door de maag of de opkrullende mondhoekjes tijdens het smullen van 
het geboetseerde stukje lekkernij. 

Inmiddels moet ook de schrijver van dit stukje, zich langzamerhand, zo ter hoogte van deze alinea, zich 
beseffen dat hij zich naar het moraal van dit verhaal heeft gemeanderd. En dat hij zich niet kan veroorloven 
om alleen de mooie, liefdevolle en emotionele kanten van een ‘keuken’ te belichten. Het zijn ook plekken waar 
smaakvolle creaties ontstaan in het bijzijn van zware gevaarlijke apparatuur. Over het algemeen wordt deze 
apparatuur gekleed in een opvallend glimmend laagje chroom. Het laagje chroom vervult een bijzonder 
belangrijke taak, in de vorm van uitstraling, de uitstraling die schreeuwt: ‘ik ben zwaar en gevaarlijk’, ‘neem mij 
serieus!’. Een andere typische eigenschap van het laagje chroom, is dat menselijke vloeistoffen, zoals kwijl en 
bloed, makkelijk zijn te verwijderen van dit type apparatuur. En! Dat! Is GEEN toeval, zoals de apparatuur al 
uitstraalt, het gebruik behelst het nodige risico, zo bijvoorbeeld een frituurpan; zwaar, vet laagje chroom en 
waar al snel de onvermijdelijke maar gebruikelijke situatie ontstaat; gebruikers al kwijlend boven het 
frituurmandje, starend naar hun delletje. En we weten allemaal, hete olie en kwijl (waterachtig..?)..? Nog maar 
niet te beginnen over het aanzienlijk kleinere maar niet te onderschatte risico van verbrande vingers en 
dergelijke. Nog maar een voorbeeld, een blender; zwaar apparaat, bovenste deel vaak gemaakt van glas, 
onderkant bevat scherpe messen. Het risico van het vergeten van het plaatsen van de deksel zit in een klein 
hoekje, het resulteert al snel in een PP’tje (prut aan het plafond). Het aandrukken van de inhoud met een vork, 
die vervolgens verstrikt raakt in de hakselaar op de bodem. Zo maar wéér een greep uit de allerhande risico’s 
die je zou kunnen aantreffen in een gemiddelde keuken. 

De hierboven beschreven gevaren zijn eenvoudig te voorkomen door juist, juist! dat laagje chroom serieus te 
nemen. Maar in de afgelopen dagen is de schrijver van dit 
artikel slachtoffer geworden van een onschuldig lijkend stuk 
apparaat. Dit apparaat is toch wel de pijnlijke aanleiding van 
dit bondige artikel over de lopende, slingerende en zwervende 
gevaren in allerhande ‘keukens’. Het gevaarlijke object, 
volledig gemaakt van kunststof, betreft in dit geval een 
apparaat dat bekend staat onder verschillende namen, zoals 
multihakker, hand-voedselversnipperaar, hakmolen-handmatig 
maar ook wel de doeltreffende naam ‘handhakker’. Een 
apparaat bestaande uit een bakje, een deksel met trekkoord. 
Er wordt bijvoorbeeld een ui in bakje geplaatst, de deksel 
wordt vervolgens op het bakje geplaatst. Door een paar keer 
flink aan het koord te trekken wordt alles volledig kapot 
gehakt. Alleen het verwijderen van de deksel, zorgde al voor 
een schrijver met een bloedende vinger.  Oorzaak mag 
overduidelijk zijn, dit apparaat bevat geen laagje chroom.

Waarschuwing! De afbeelding rechts kan als schokkend 
worden ervaren! 

Gebruiker verliest aan één hand, op de 
duim na, alle vingers bij gebruik van de 
‘Multihakker’
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